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Kerkdiensten 
 

In verband met de strenge ‘lockdown’  

 

zullen er tot en met zondag 17 januari 2021 

 

GEEN KERKDIENSTEN worden gehouden! 

 

 
U wordt via Kerk-Nieuws op de hoogte gehouden  

van nieuwe ontwikkelingen 
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Kerk-Nieuws no. 3: juni/juli 2024 

 

Kerkdiensten      

zondag 2  juni 10.00 uur: ds. Th. Hop, Hillegom   
           
zondag  9  juni  10.00 uur:  mw. H. Smeulers- Croese, Papendrecht  
 
zondag 16 juni 10.00  uur: ds. Hedda Klip, Voorhout 
              
zondag 23 juni 10.00 uur: dhr. M. van der Linden, Katwijk 
 
zondag  30 juni 10.00 uur: ds. I.A. Padmos 
        
zondag 7  juli 10.00 uur: mw. H. Smeulers- Croese, Papendrecht 
            Diaconale collecte voor Dovenpastoraat  
                
zondag 14  juli 10.00 uur: ds. A.A. Bosma, Den Haag    
      
zondag 21  juli 10.00 uur: ds. I.A. Padmos 
 
zondag  28 juli 10.00 uur: dr. G.P.Th. Bosma, Breda  
 
zondag 4  aug. 10.00 uur: dhr. Chr. Koldewijn, Badhoevedorp 
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Ter overweging 
Op het veldje achter de Stal op de Kaag ligt een labyrint. Degenen onder u die de 
Openluchtviering op Pinksteren hebben meegemaakt, hebben het kunnen zien. 

Een labyrint is geen doolhof. Een doolhof heeft hoge heggen: je hebt geen idee 
welke kant je op moet. Als je een labyrint oploopt, zie je waar je naartoe moet: 

het midden. Je loopt erin en volgt gewoon het pad, je kunt maar één kant op. 

Altijd kom je uit in het hart, het midden. 
Het labyrint is een metafoor voor het levenspad, je levensreis. Je begint er op te 

lopen en volgt gewoon het pad. Soms maakt het een omweg en moet je een stuk 
terug. Het ene moment lijkt het veel langer te duren dan je denkt. Op een ander 

moment gaat het verrassend snel. Hoe je pad loopt is niet voorspelbaar. En 

welke obstakels kom je tegen onderweg? Als je op deze manier kijkt kun je 
zeggen, dat de heenweg de weg is die je tot nu toe hebt afgelegd. Het hart, het 

midden is het nu. Daar kun je in liefde loslaten wat je niet meer dient. Oude 
ballast die je lang genoeg mee hebt gesjouwd. Overtuigingen die je belemmeren. 

Vanuit dat hart mag je iets meenemen voor je toekomst: hoop, verlangen, liefde, 

vertrouwen, moed. De terugweg.  
Het is een reis naar binnen, naar het zelf, om daarna weer naar buiten te gaan. 

Lopen op een labyrint heeft te maken met zoeken naar de zin van je leven. Al 
lopend stilstaan bij jouw bestemming. Een zoektocht naar zin en zegen, doel en 

bestemming.  

 

 
 

Afbeelding: Het labyrint op de vloer van de vroeg gotische kathedraal van 

Chartres (rond 1200).  
De pelgrim moest eerst het labyrint volgen tot aan het midden; van hieruit kon 

hij de prachtige ramen van de kerk bewonderen. 
 

Hieronder volgt een gebed van Anselm Grün met als titel ‘In het labyrint’:  

 
Goede God, dit labyrint herinnert me aan de vele wegen  

van mijn eigen leven. 
Vaak lijkt mijn leven op een doolhof. Ik weet niet waar de weg  

die ik ga me zal brengen. 

Maar bij al die bochten die ik hier in dit labyrint loop,  
heb ik toch het vertrouwen dat ze me naar het 

middelpunt zullen brengen en vanuit het middelpunt 
weer naar buiten, naar de ruimte. 

Geef mij de hoop dat alle wegen die ik in mijn leven ga,  
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me steeds meer naar mijn midden voeren, naar mijn 

ware zelf, naar de innerlijke ruimte van de stilte, 
waar u zelf in mij woont. 

Geef mij het vertrouwen dat alle wegen leiden naar de  
uitgang, naar de ruimte en de vrijheid en mij 

uiteindelijk in uw goddelijk leven brengen. 

Laat dit labyrint voor ieder die het loopt, worden tot een  
ervaring van zijn eigen leven, dat omgeven is door 

u en waarvan de wegen via alle dwaal- en omwegen 
leiden naar u, die ons heil en ons ware leven bent. 

(Anselm Grün, uit ‘Mein Gebetbuch’) 

 
 

 
 

 

 
Wij gedenken 

Op maandag 29 april is Anthonetta Jacoba Biemond-Vreeken  overleden op de 
leeftijd van 84 jaar. Tonnie leidde een werkzaam leven. Vroeger op het 

bollenbedrijf met haar man Klaas (†2009): bollen pellen en lange dagen maken! 

Daarnaast en ook later deed ze nog van alles. In die tijd kwamen bussen met 
Duitsers naar Kaagzicht om de Bollenstreek te bezoeken en zij werden 

vervolgens ondergebracht bij mensen op de Kaag, ook bij haar thuis. Tonnie kon 
goed overweg met de naaimachine: kleding maken en repareren, ook voor 

anderen, kussens voor in de boot. Toen haar kleinzoons de leeftijd hadden, nam 

ze hen mee het dorp in om bloemen te verkopen. Als ze in het begin dachten dat 
de mensen hun bloemen niet wilden kopen, zei ze: ‘ ja, dat lukt wel’ . Dan ging 

ze met hen mee en wees naar huizen waarvan ze dacht: die mensen kopen wel 
bloemen! 

Jarenlang heeft zij ook bij velen ’s ochtends het huis schoongemaakt! Dat heeft 

zij tot op hoge leeftijd volgehouden. ‘Zij heeft heel Kaag schoongemaakt!’, 
hoorde ik iemand zeggen. En dan was er ook de rommelmarkt van de kerk. Dat 

was haar lust en leven! 
Door al haar werkzaamheden en vrijwilligerswerk heeft zij veel mensen leren 

kennen. Zij had belangstelling voor mensen en was betrokken op mensen in het 

dorp en ook op de kerkelijke gemeente. Kaag was echt ‘haar’ dorp. Het liefste 
was zij thuis. 

Betrokken was zij vooral ook op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Tonnie was nuchter en had een sterke wil. ‘Wat in haar hoofd opkomt moet 

gisteren al gebeurd zijn!’, vertelde haar dochter Marianne. Zij hield tot het einde 

van haar leven de regie zelf in handen. Ook oog in oog met haar ziekte. 
In de dankdienst voor haar leven klonk ook haar trouwtekst Psalm 121: 8 – ‘De 

Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.’ Over 
haar geloof sprak zij niet veel. Maar het gaf haar een grondgevoel van 

geborgenheid. Het gaf haar levensmoed, vertrouwen in het leven, in zichzelf, in 

de koers van haar leven. Met liefde heeft Tonnie voor haar dierbaren geleefd en 
gezorgd. Zij gaan haar nu missen. Wij wensen haar kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen en allen die haar hebben gekend en liefgehad steun en troost 
toe van God en mensen om hen heen. 
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Wij gedenken 

Op vrijdag 10 mei is Jacob Biemond overleden op de leeftijd van 88 jaar. Samen 
met Cobi woonde hij aan de Lisserdijk 46. Jacob begon zijn werkzame leven als 

melkrijder bij zijn broer. Op den duur hebben hij en zijn broers het bollenbedrijf 
‘Gebroeders Biemond’ in Sassenheim opgericht. Jacob moest naar Amerika en 

Engeland om daar de bollen te verkopen, vergezeld door de boekhouder. Maar 

eigenlijk vond hij dat niet echt geweldig en daarom is hij op een gegeven 
moment weer thuis gaan werken in het bollenbedrijf en als melkrijder. Later 

heeft hij een bloemenwinkel gekocht in Duitsland. Hij zorgde voor personeel ter 
plekke en voor iemand die de winkel vanuit Nederland bevoorraadde. Zelf ging 

hij er tweemaal per week naartoe. Daar was hij zo’n 23 jaar volop mee bezig. 

Nadat hij met de bloemenwinkel gestopt was, is hij toch weer de vrachtwagen 
ingestapt en heeft hij nog voor bakkerij Visser gereden. Binnen de familie werd 

gezegd: ‘Hij is in een vrachtwagen geboren!’  
Jacob was een meelevend lid van onze kerkelijke gemeente en gelovig mens. 

Wat hij belangrijk vond in het geloof, daar kon hij – op zijn eigen manier – echt 

voor uitkomen! Hij sprak er dikwijls over. Toen in juni 2008 het kerkgebouw na 
een renovatie weer in gebruik werd genomen, werden de elementen van de kerk 

(bijbel, doopvont, avondmaalsstel) door gemeenteleden weer de kerk 
binnengebracht. Jacob droeg de Bijbel naar binnen en plaatste hem op de 

bestemde plaats.  

Tijdens de coronacrisis kreeg hij long-Covid en uit onderzoek bleek dat hij al 
langer last had van longfibrose. Naar de kerk gaan kon niet meer. Thuis las hij 

veel. Bezoek was altijd welkom.  
Het was zijn wens om in de besloten kring van zijn familie begraven te worden. 

Daarbij werden verzen van enkele liederen voorgelezen, onder anderen  

Psalm 4: 3   
 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 

Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 

en wonen in een veilig huis. 
 

In Gods nabijheid ben je veilig en mag je rust vinden. 

Dat vertrouwen heeft Jacob steun gegeven in het leven. 
In dat vertrouwen is hij gestorven. 

Wij wensen Cobi, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem hebben gekend 
en liefgehad steun en troost toe van God en mensen om hen heen. 

 

Paaskaars 2023   
De Paaskaars van 2023 is na Pasen bezorgd bij Jan en Willy Haasnoot. De 

Paaskaars brandt elke zondag als teken, dat Christus in ons midden is en dat het 
Licht nimmer dooft. Moge de oude Paaskaars Jan en Willy eraan herinneren, dat 

die ook voor hen geschenen heeft en schijnt!  

 
Uitgaansdag Senioren Kaag/Abbenes 

Op dinsdag 4 juni vindt de jaarlijkse senioren-uitgaansdag plaats. Met de 
‘Koningin Juliana’ wordt weer een mooie boottocht gemaakt. Samen met mijn 

collega’s uit Abbenes en mogelijk Nieuw-Vennep mag ik ook weer mee. Elke keer 

een mooie gelegenheid om met mensen uit Abbenes en Kaag op te trekken en 
met elkaar bij te praten. 
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BBQ 12 juli 

De inmiddels traditionele BBQ wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 juli en is 
bestemd voor ieder die zich bij onze kerk betrokken voelt. De nadruk ligt op 

ontmoeting, gezelligheid, met elkaar bijpraten en natuurlijk lekker eten en 
drinken. De kerkrentmeesters zullen voor de uitnodiging en verdere organisatie 

zorgen. Noteer alvast de datum 12 juli en hoop op mooi weer! 

 
Vakantie 

Van zaterdag 8 t/m zondag 23 juni ben ik uit het werk. Vervanging is geregeld 
met mijn collega’s. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de scriba 

van onze kerkenraad Corrie Hulsbos (tel. 544226).  

 
Met hartelijke groet, 

Iman Padmos 
 

 

Nieuws vanuit de kerkenraad 
 

Toekomst van onze gemeente na emeritaat van ds. Iman Padmos 
 

Op 8 september a.s. zal ds. Iman Padmos voor de 

laatste maal als predikant, verbonden aan de 
Protestantse Gemeente Kaag, voorgaan in een 

kerkdienst op Kaag. In deze dienst zal hij afscheid 
nemen van onze gemeente en daarna gaat hij met 

emeritaat of simpel gezegd met pensioen.   

 
Om als gemeente zelfstandig door te kunnen gaan, 

worden er in de kerkorde van de PKN een aantal 
voorwaarden gesteld. In ieder geval moet onze 

gemeente aan de volgende drie voorwaarden voldoen 

om nog zelfstandig door te kunnen gaan: 
 

1 Samenstelling van de kerkenraad: • één predikant • twee ouderlingen  

• twee diakenen  • twee ouderlingen-kerkrentmeester. 
 

2 Een verantwoorde financiële situatie van zowel gemeente als diaconie. 

Begroting en jaarrekening moeten daarom worden goedgekeurd door 

CCBB. 
 

3 Eredienst, pastoraat, diaconaat, geestelijke vorming en missionaire 

arbeid. 

De kerkenraad heeft zich beraden welke mogelijkheden er zijn om als gemeente 

zelfstandig door te kunnen gaan. Het is verplicht dat er een predikant verbonden 
is aan een gemeente. Maar de financiën van onze gemeente laten niet toe dat wij 

opnieuw een predikant kunnen beroepen. Het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zal ons daar geen toestemming meer 

voor geven.   

De kerkorde biedt wel de mogelijkheid dat er een predikant van een andere 
gemeente of een predikant die met emeritaat is, voor een beperkt percentage 
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van de tijd wordt aangesteld voor de periode van 2 jaar met een optie om dit 

eventueel te verlengen tot maximaal 4 jaar. 
 

Op dit moment is de kerkenraad in overleg met 2 predikanten uit de regio. Deze 
predikanten, die elk in een eigen gemeente werkzaam zijn, hebben aangegeven 

interesse te hebben om eventueel 10% van hun tijd aan onze gemeente te 

besteden. Dat houdt in dat die predikant een halve dag per week of 1 dag per 
veertien dagen voor onze gemeente beschikbaar zal zijn.  

Voor de invulling van deze functie vindt de kerkenraad het belangrijk dat deze 
grotendeels wordt besteed aan het pastoraat, het bezoeken en begeleiden van 

gemeenteleden. 

Zodra er duidelijkheid is of ook bij deze predikanten een invulling kan worden 
gegeven aan de wensen van de kerkenraad, zullen wij u verder informeren. 
 

Wim de Man, voorzitter van de kerkenraad 
 

Openlucht Pinksterviering 
De beide Kaagse kerken mogen samen met “de Stal” terugkijken op een heel 

mooie pinksterviering op 1e 

Pinksterdag. Het prachtige 
zomerweer was een groot 

geschenk. Langs deze weg 
bedanken we alle vrijwilligers 

die ’s morgens vroeg al in 

touw waren om de stoelen te 
plaatsen of de krentenbollen 

te smeren en de koffie en/of 
thee te zetten. Nico Verhaar 

maakte hiervan prachtige 

foto’s, waarvoor onze 
hartelijke dank.      

Heel spontaan ontving de 
scriba van een aanwezige een ingezonden stukje over deze viering en dat volgt 

hieronder.        

   
‘Pinksterviering 2024 

Het leek wel een feest achter de Stal op Pinkstermorgen, met 165 bezoekers en 
35 leden van een zangvereniging 

uit Nieuw Vennep. Een stralende 

zon die iedereen hartelijk 
welkom heette op deze 

schitterende locatie. Met een mix 
van  gemeenteleden,  

parochianen , bezoekers vanuit 

Kaag en omstreken, waaronder 
ook de gemeente de Rank uit 

Katwijk. Ook waren er oud 
recreanten en familieleden van 

het koor aanwezig. Al met al was 

het een geweldige opkomst. 
De dienst werd geleid door ds. 

Iman Padmos en pastoor Kees van Lent, met als thema “Met wind in de zeilen. 
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De muzikale ondersteuning kwam van het koor ‘Rythm of Life’, uit Nieuw Vennep, 

o.l.v. dirigent Carole 
Kroese. Het initiatief van 

Aad Wols om dit koor te 
laten optreden, waar hij 

zelf lid van is, was een 

succes. 
 

Persoonlijk vond ik het 

heel waardevol dat het 
koor de aanwezigen betrok 

bij het zingen van de 
liederen. Heel fijn ook dat 

de liederen door het koor 
in het Nederlands werden 

gezongen. 

 
Jammer dat we altijd wat achtergrond muziek krijgen van vliegtuigen die zo 

nodig met mooi weer de Kaagbaan moeten gebruiken. Veel vliegtuigen moesten 
richting Schiphol in dat uur. Maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door het 

schitterende weer. Misschien kan er volgend 

jaar contact opgenomen worden met de 
luchtverkeerleiding Nederland om gedurende 

dit uur deze storende factor over een ander 
gebied te laten vliegen? 

Na afloop bleven veel aanwezigen na praten 

onder het genot van koffie of thee met een 
krentenbol die door bakkerij Visser werd 

aangeboden, gesmeerd met roomboter van 
Boerderij van Ruiten. 

Al met al een feestelijke gebeurtenis die in ere 

gehouden moet worden!’ 
 

Namens een aanwezige 

 
 

 
Verjaardagen 

In de maanden juni en juli mogen onderstaande personen hun verjaardag vieren: 

 
15 juni : dhr. Ben van Tol 

22 juni : dhr. Piet Wansink 
6 juli :  mw. Cobi Biemond -Parlevliet 

27 juli :  mw. Tineke de Man -Verstoep 

28 juli : mw. Ingrid Kortenoever -Verhoef 
2 aug.: dhr. Ton Korsuize, Lisserbroek 

 
We feliciteren alle jarigen van harte met 

deze dag en hoewel er op deze dag ook pijn 

voelbaar is over het verlies van een dierbare, 
wensen we jullie allen een mooie dag toe met 

familie en vrienden. 
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Verhuisberichten 

We ontvingen van het LRP(Landelijk Registratiesysteem Protestantse Kerk) 
2 verhuisberichten. 
 

de hr. T.W.T. Martinez is verhuisd van Wateringen-Kwintsheul naar de 
Zweilandstraat in Buitenkaag. 

We heten hem van harte welkom in onze Protestantse Gemeente. 
 

Mw. W. Roos- Ouwehand is verhuisd van de Beatrixlaan te Kaag naar Katwijk aan 

Zee. We wensen haar een mooie tijd toe in haar nieuwe woonplaats.   
 

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba 

 
 

Bericht van de Diaconie  
 

Collectes: 

De collecte van 14 April voor Rwanda heeft € 70,50 opgebracht. 
 

De collecte voor het Werelddiaconaat van 5 Mei voor noodhulp aan Oekraïne 

bracht € 72,10 op.    
 

Via Martie Hulsbos is € 20  binnengekomen als dank voor de bloemen. 
  

Alle gevers hartelijk dank !!  

 

De volgende Diaconale Collecte zal gehouden worden op zondag 7 Juli a.s.  
     

Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen 

in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele 
dovenwereld is een totaal andere dan de horende 

woordenwereld.  

Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal 
pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors 

helpen dove mensen om de weg met God te gaan, 
bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. 

Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk 

Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk 
invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove 

mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de 
Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal 

pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10 

ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat juli. Uw diakenen 

bevelen deze Collecte van harte bij U aan!!   
 

Inzameling Postzegels 
Zoals het al jaren voorheen gebruik is geweest om 

postzegels in te zamelen, wordt dit weer nieuw leven in 

geblazen.  
Wij verzoeken U om deze af te scheuren en in de doos  

bij de ingang van de kerk te deponeren.  
 

Alvast onze dank voor uw medewerking!! 



9 

 

 

  7 april Mevr. Durge en de hr. Rens van Breen   
14 april  Hr. Jan Biemond  

21 april  Hr. Ronald van der Lip  

28 april  Mevr. Betsy van Zadelhoff en mw. Rosenhoogh 
 5 mei   Mevr. Grietje de Vries- Millenaar en  

      mevr. Karin Meeter,   
12 mei   Hr. Wim Kattenberg  

26 mei   Mevr. Fem Voskuyl- Kattenberg 

  2 juni  Hr. Jan Haasnoot 
 

Namens het College van Diakenen, Hans van Delft  

 
 

Bericht van de Kerkrentmeesters 

 
Collectes 

 
De collectes voor de kerk over de maanden april en mei hebben 

respectievelijk €129,55 en €111,70 opgebracht. 

 
Ook mag ik u mededelen dat de collecte tijdens de pinksterviering 

€526,87 heeft opgebracht. 
 

Alle gevers en geefsters hartelijk dank daarvoor. 

 
Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters 

 

 
 

Ingezonden bericht: 
Na het overlijden van de heer Dirk Vonk, echtgenoot van ds. Nini Vonk- Wartena, 

ontving de scriba een dankbetuiging met de volgende persoonlijke woorden: 

 

‘Dank voor je kaart 
met lieve woorden. 
Wat bijzonder, dat 
jullie Dirk in de dienst 
hebben herdacht! 
Hartelijk dank daarvoor 

aan kerkenraad en de gemeente’. 
 

    Hartelijke groet, 
 

        Nini 
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Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula 

Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag 
Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358 

Email:info@destalopdekaag.nl 
 

 
  

Kerkelijk Bureau:  
Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk 

Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven) 
 

 
 

 College van Kerkrentmeesters:  

 Rabobank  
 Rek.nr. NL04RABO0301116113  
 

  

 Diaconie: 

 Rabobank 
 Rek.nr. NL87RABO0301103852 

 
 

Organisten: 
Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren 

 
 

    
 

Redactie Kerk-Nieuws:  
Kopij inleveren woensdag 31 juli 2024 

Corrie Hulsbos: corrie.hulsbos@quicknet.nl 
 

 

 
 

Predikant: ds. I. A. Padmos 
                                Julianalaan 31, 2159 LC Kaag 

                                          tel. 06-37431510 
   e-mail: imanpadmos19@gmail.com 

 
                                                

                                                Kerkenraad 
Ouderlingen:  

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorziener), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag  
tel. 0252-545828 / 06-52502614   / e-mail: teuniebiemond@gmail.com  

Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag  
tel. 0252-544226 / 06-20354031 /  e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl 

   

College van Diakenen:   
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag 

tel. 0252-545819 /  e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl    
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond   

tel. 06-20416948                  / e-mail: jmvandelft@hotmail.com  
  

College van Kerkrentmeesters: 
Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,  
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com 
Mw. G.M. Biemond- Schalk (secretaris), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag 

Tel. 0252–545797 / 06-30160360        / e-mail: gmbiemond@hotmail.com 
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